PRIORI]
ONZE-LIEVE-VROUW-VAN-VREDE
hunnEGEM - GERAAROSBERGEN



Aan onze geliefde oudleerlingen
en aan alle sympathisanten van de Priorij Hunnegem.

In 1974 jubileren de Benedictinessen van Geraardsbergen.
Wij vieren dan het 350 jaar heerlijk en weldoend bestaan van onze
priorij.

Deze jubelberdenking moge een unieke gelegenhbeid zijn
om in zegen en vreugde
de Heer te danken,
en Onze-Lieve-Vrouw van Hunnegem te huldigen als
Schutsmoeder-Abdis.

In het kader van deze jubileumviering zijn voorzien :

een plechtige Eucharistieviering,

een akademische zitting,

feestmaal en gezellig terugzien,

een diamontage over het leven en bet dienstbetoon
van de kloostergemeenschap en haar medewerkers,

opendeurdagen en tentoonstelling : rijke historische do-
cumenten, kunstvoorwerpen, het groeiend schoolgebeuren.

Een dankbare terugblik dus op de periode 1624-1974.

Als inleiding op deze hoogdagen, laten wij hier een beknopte levens-
schets volgen van de Priorinnen, vanaf de stichting tot heden.

Deze beschrijving is meteen de verklaring van de 23 brandglasramen
die de kloosterpand van de Priorij sieren.



«Wij vertrouwen op God dat Hij,
uit al wat wij doen en pogen,
uiteindelijk een mens en een wereld opbouwt,
die al ons pogen en vermoeden
te boven gaat.»
(Robert W. Gleason)

In mijn naam,

en in naam van de monialen van Hunnegeni,
wensen en verlangen wij U allen

te mogen verwelkomen

om met ons mee te vieren.

De Priorin,




«Het verleden - komt terug
en wordt het merg van je leven
door dank en berouw
vergaar uit je verleden
Gods vergeving en weldaad.»
D. Bonhoeffer.

MEVR. FLORENCE de WERQUIGNOEUL.

Abdis en stichteres van de Priorij « O.-L.-Vrouw van Vrede », te
Hunnegem.

Florence de Werquignoeul werd geboren te Epinoy-les-Oisy bij Ar-
ras, op 24 oktober 1560. Ze trad in de Cisterciénzerinnenabdij in te
Flines, in 1583.

Op 19 oktober 1604 tot abdis aangesteld van het gereformeerd kloos-
ter «Pax Virginis» (Paix Notre-Dame), te Doual.

Op verlangen van Dom Martinus Lebrun, Abt van St.-Adriaansabdij
te Geraardsbergen, stuurt zij vanuit Arras de twee eerste zusters
naar Hunnegem op 8 november 1624.

Abdis de Werquignoeul overlijdt op 29 augustus 1638.

Van haar bewaart men in de Priorij een op doek geschilderd por-
tret, geknield ten voeten uit - gearmoriéerd op rechterkant - op de
lijst de fundatiedatum 1624.

SYMBOLISCH KARAKTER VAN HAAR ABDISSCHILD :

Het geheel een veld van witte pels (grootheid en gezag), waarop in
't midden in zilver (zuiverheid) een klimmende wassenaar (majesteit
- schoonheid), vergezeld met regelmatig verspreide hermelijnstaar-
tjes.

Het blazoen gehangen aan een eigentijdse vergulde kromstaf (geloof
- wijsheid - standvastigheid).

Op het priale «Pax Virginis» (O.-L.-Vrouw van Vrede).

Links : geboortedatum 1560.

Rechts : overlijden 1638.



ANNE SEUDAMOR
1624 - 1634

Geboren in Engeland in 1584,

Geprofest in ’t klooster van Douai in 1605.

Onderpriorin te Arras, door abdis Florence de Werquignoeul gezon-
den naar Geraardsbergen voor de stichting van de Priorij Hunne-
gem. Op 8 november 1624 toelating van de nunciatuur.

Aangesteld als Priorin : 18 november 1624, herkozen in 1628 en in
1631, overleed op 27 juli 1634.

VERKLARING VAN DE VOORSTELLING.

Anne Seudamor, geknield, de abbatiale staf opdragend aan O.-L.-
Vrouw van Hunnegem, aldus riep ze deze uit tot hemelse abdis van
dit klooster. Op 8 september wordt nog jaarlijks het feest van de
H. Moeder Abdis van Hunnegem gevierd.

Naar het voorbeeld van Zr. Francoise Dupuich, abdis te Arras in
1613, nam zij de titel van Priorin bij har bestuursambt te Hunnegem.
Dit genadebeeld stelt de Godsmoeder voor, zittend ; het Jezuskind
staat recht, met uitgestrekte handjes naar links, vermoedelijk een
fragment van een retabel. Het laat vermoeden een Ste-Anna-persona-
ge links (het geheel : Ste-Anna ten Drieén) tijdperk : Renaissance
XVide ecuw.

In het midden : wapenschild van Florence de Werquignoeul, die Zr.
Anne Seudamor naar Geraardsbergen stuurde, samen met Zr. Made-
leine des Masures.

Het schild van Engeland, aan haar voeten, doelt op haar geboorte-

land.






MADELEINE des MASURES
1634 - 1637

Medestichteres van de Priorij Hunnegem.

Geboren te Arras in 1597.

Professie te Arras in 1616.

Aangesteld tot Priorin op 10 september 1634.

Overleden op § mei 1637, pas 40 jaar oud, de priorin door ziekte
gekweld kon zelfs haar eerste bestuurstermijn niet voleinden.

UITLEG.

Op 26 januari 1624 werd Hunnegem op voorstel van de Abt Dom

Gaspard Vincqg aan de monialen van het gereformeerd orde van

St.-Benedict geschonken op de voorwaarden van de stadsmagistraat

9 december 1623. De kerk was toegewijd aan Sint-Amandus en Sint-

Vaast, alhoewel door de gelovigen gekend als een Maria-oord, waar

de Lieve Vrouwe druk vereerd werd.

— Sint-Amandus, bisschop van Maastricht, Benedictijn (589-679),
kerkje in de hand, stichtte te Gent twee abdijen ter ere van
St.-Pieter (op de Blandinusberg) en de andere aan de samen-
vloeiing van Schelde en Leie, later St.-Baafabdij genoemd.

— Serpent, dat in zijn kromstaf bijt, symbool van het heidendom,
dat hij verdreef uit Vlaanderen, en verdere kerstening in onze
streken door de missionering van de benedictijnen.

— Priorin Madeleine des Masures : met haar getijdenboek als teken
van trouw aan het koorgebed, naast haar het schild van Arras,
haar geboortestad.



MARIA GABRIEL de GRAEF
1637 - 1649

Geboren te Mechelen 1601.
Inkleding 16 september 1627.
Aangesteld als Priorin 10 juni 1637,
Sterft op 10 februari 1649.
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BELICHTING.

Schild van haar geboortestad : Mechelen ; van goud met drie palen
van keel, over het geheel van goud met dubbele adelaar van sabel,
getongd, gebekt en gepoot en met diadeem van keel.

Het geheel bekroond met het opschrift «In trouwen vast», in letters
van sabel. Gedragen door haar schutspatroon Gabri€l (kracht van
God) in rozekleur - symbool der geestelijke vreugde en kracht, als
vrucht bij het aanvaarden van het lijden om Christus’lijden. (Het is
de liturgische kleur van Vastenzondag - Laetare’).

De Priorin was steeds door ziekte gekweld en nam ontslag in 1640.
Gedurende de pestepidemie te Geraardsbergen in 1647, was zij een
troostende engel voor de bevolking van de stad.

«In trouwen vast» : zij was standvastig in het lijden en een minzame
Godsgezant voor de kloostergemeente.

Van bet zichtbare en van de
onzichtbaarbeden.

Het laatste gebeim aller dingen

is een liefdesgeheim.

Wie gans liefde zou zijn,

zou de dingen in hun volkomenheid zien
en beide landen bewonen

zonder pijn en zonder poorten.
H. Friederinge.



BENEDICTA FRANCOISE ROUTIAU
1640 - 1657

Geboren te Bergen in 1603,

intrede op 29 juni 1625,

tot Priorin aangesteld op 30 november 1640,
herkozen 1644, 1650 en 1653,

sterfjaar : Dendermonde, 30 november 1663.

VOORSTELLING.

Bovenaan het stadswapen van Bergen; van keel met zilveren stad
met vier torentjes, waarvan de twee binnenste gouden vaandels dra-
gen en de twee aan de buitenkant een keizerlijke bol, overtopt door
een kruis van dezelfde kleur ; boven de poort het wapen van Hene-
gouwen : onder de valhek een waakhond van zilver ; de genoemde
stad geplaatst op een grond van sinopel.

De oorlogs- en godsdiensttroebelen van de 16de eeuw, het bezet-
tingsgeweld in Geraardsbergen, brachten haar op het besluit een toe-
vluchtsoord aan te vragen en op te richten in de versterkte stad Den-
dermonde (30.1.1653).

Op 6 september 1654 deed zij een aanvraag aan Mgr. Boonen, aarts-
bisschop van Mechelen, om vier zusters te mogen sturen voor stich-
ting in de Denderstad. (Rechts uitgebeeld door het stadsschild, van
zilver met dwarsbalk van keel.)

Links : scheepsvaarthandel op de monding van de Dender.

Na haar laatste triénnium gaat zij naar Dendermonde in 1661, waar
zij overleed op 30 november 1663.
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JOSEPHE MARIE LEFEBURE
1657 - 1674

Geboren te Rijsel in 1614,

intrede in 1639,

tot Priorin aangesteld op 2 juli 1657, herkozen in 1664, 63, 70, 71,
sterft op 19 oktober 1675.

ILLUSTRATIE.

Het stadsschild van Rijsel, geboorteplaats van de Priorin,

Op 30 september 1654, worden de eerste vier zusters naar Dender-
monde gestuurd, met inzicht een toevluchtsoord te vinden en er te-
vens aan onderwijsapostolaat te doen.

Als Onderpriorin van de nieuwe gemeente, doet zij een beroep op
Pater Eugeen om toelating te verkrijgen van Mgr. Triest, broeder
van Pater Eugeen, die Prior was van het Capucijnenconvent te Den-
dermonde.

De vier zusters met getijdenboek omgeven het Capucijnenembleen.
(De zusters stichteressen : Benedicta-Alexis ; Seraphine van H. Ka-
tharina ; Bernarde van St.-Gillis ; Maria-Angelina).
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CATHERINE JACQUELINE de VIENNE
1674 - 1708

Geboren te Bergen 1631,

ingetreden in 1656,

aangesteld als Priorin 30 augustus 1674,
tot driemaal herkozen tussen 1677-1705,
sterfdag : 28 januari 1708.

VERWOORDING :

Bovenaan : het wapenschild van Bergen, dat pas ontstond met de
oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden, toen de territoriale
verdeling in provincién werd hersteld en de stad Bergen de hoofd-
plaats werd van de provincie Henegouwen.

Hierom het Henegouwse schild door versterkte stad Bergen omgeven.
Priorin Catherina Jacqueline de Vienne was een mens van diep-
gaand geloof, alhoewel er oorlogsgeweld in het land heerste was
er een sfeer van rust in de kloostergemeente. Haar bestuur kenmerkte
zich vooral door het getrouw zijn aan het «Opus Dei» (Werk Gods)
voor hetwelk niets voorrang heeft. Men moet een gebedsleven lei-
den omdat het gebed «de ziel van alle apostolaat» is, maar het apos-
tolaat geldt als doelwit.

Als religieuzen van het gereformeerd orde van Sint-Benedictus wilde
zij hierin de stichteres van Hunnegem gedenken door God te loven :
te Deum laudamus.
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MECHTILDE MARIA JOUVINEAU
1708 - 1720

Levenslicht te Geraardsbergen in 1666,

intrede 15 augustus 1684,

aangesteld als Priorin 3 maart 1708,

herkozen in 1711, 1714, 1717 en na tussentermijn herkozen op
4 juni 1726 en in 1729,

te ruste : 19 februari 1730.

INDICATIE.

Het Geraardsbergse wapen is van goud met een perronkruis met drie
treden van keel, gevoegd met zilver, vergezeld rechts van een dub-
bele adelaar van sabel en links een leeuw van hetzelfde, gekroond
van goud, geklauwd en getongd van keel.

In ’t jaar 1728 kwam de kardinaal van Mechelen, Thomas d’Alsace
de Boussu bij de zusters voor een bisschoppelijke visitatie, In de kloos-
tertuin ontmoette hij de zuster die de planten en bloemen verzorgde
voor het Mariabeeld. Deze vroeg hem een gunst voor allen die het
beeld in de tuinkapel vereren. De kardinaal schonk een veertigdaagse
aflaat aan hen die ’s'zaterdags de lieve Tuinkoningin zouden vereren.
Dit gold ook voor de zusters die op zaterdag de litanie ter ere van
O.-L.-Vrouw zouden bidden. Sindsdien bidt de kloostergemeente al-
le zaterdagen na het middagmaal dit gebed in de ’labeur’ (werk- en
recreatiezaal) voor allen die hen dierbaar zijn.

Dit is zowat de ’bliksemafleider’ voor de bevolking van Geraards-
bergen.
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CONSTANCE SUSANNE de PELSENEERE
1734 - 1764

Geboren te Moerbeke 12 januari 1698,

ingetreden op 28 september 1718,

aangesteld als Priorin 29 december 1734 (in de periode van
1737-1762 tot negenmaal toe herkozen),

naar het Vaderhuis op 6 juni 1764,

KENNISGEVING.

Moerbeke, in 1142 «Morbecca», d.w.z. «de beek bij het moeras», is
een zeer oude heerlijkheid die eertijds deel uitmaakte van de kassel-
rij Aalst. Oude schepenzegels van Moerbeke zijn zoek geraakt. Het
Koninklijk Besluit van 21 juli 1843 schonk aan deze gemeente een
nieuw wapen dat van sabel is met twee omgekeerde kepers van zil-
jEE:

Gedurende de veroveringsoorlogen der Fransen, in 1744, werden
versterkingen aangebracht rond de stad Geraardsbergen. De Oosten-
rijkse afdeling, met als hoofd graaf Cumberland, vestigde zich in de
Sint-Adriaansabdij ; de prins van Waldeck, aanvoerder van de Hol-
landse troepen, in de Priorij van Hunnegem.

Vierduizend soldaten en zes kanon-battetijen werden opgesteld om
de vijand tot zwijgen te brengen. Op 7 juli 1744 : aanval op de stad
door de Franse strijdkrachten.

«Den ouden Adams pelsrock verandert in ’t gheestelyck pelsghewaet
ofte de levensvervorminghe van de Godtminnende Joffrauw, joffraU
SUsanna Theresia De Pelseneere nU Constantia ADelalDis.»

(Tekst uit het Gentse staatsarchief - St.-Adriaansabdij Reg. 198 -
opgesteld door Adriaan de Pelseneere ter gelegenheid van haar pro-
fessie 13 januari 1720.)
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LUTGARDIS JEANNE COSIJNS

1764 - 1783

Geboren te Meerbeke 1710,

ingetreden 21 maart 1730,

aangesteld 30 juni 1764.

Jubileum van 25 jaar: 22 oktober 17535,

jubileum van 50 jaar: 6 september 1779.

Steeds herkozen tot aan haar levenseinde op 20 oktober 1783.

VERHELDERING.

Het wapen van Meerbeke werd geblazoeneerd 2 september 1818.
Van lazuur met een kelk overtopt door een hostie, vergezeld in de
punt van een zespuntige ster, begeleid rechts van een omgewende
wassenaar met aangezicht en links van een zon, het geheel van goud.
Het tijdelijk verdrag van Aken 18 oktober 1748 bracht haar in de
gelegenheid rust en herstel van vele noden binnen en buiten de kloos-
termuren te mogen beleven.

Heel haar bestuursbeleid was gekenmerkt door minzame, weldoende
benedictijnse vrede tegenover God en de mensen.

Embleem van de Benedictijnerorde :

van lazuur met patriarchaal kruis geplant op bergtop van goud, mid-
den de spreuk «PAXs. 'Vrede’, is het parool van de Benedictijnen.
De berg Monte Cassino is de plaats van de voornaamste stichting van
Benedictus van Nursia, waaruit het Benedictijnse kloosterleven zich
over de wereld heeft verspreid.

Benedictus had de eenzaambheid lief en zocht rust en vrede op de berg
om er afgezonderd God te loven ver boven het geagiteerde leven uit,
met het gezicht op de golvende valleien tot aan de verre horizonten,
waarin het mysterieuze van de ziel zich hervinden en groeien kan.
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ANNA CATHARINA PLASMAN
1783 - 1789

Geboren te Galmaarden 16 februari 1728,
intrede 16 april 1748,

aangesteld 1783, herkozen in 1786,

in de Heer ontslapen op 9 januari 1789.

DUIDING.

Fen Koninklijk Besluit van 27 juli 1908 heeft aan het gemeentebe-
stuur van Galmaarden de toelating verleend gebruik te maken van
een wapen van lazuur, met een leeuw van goud.

Hunnegem tijdens het Qostenrijkse Bewind 1713-1792.

Keizer Joseph II, bijgenaamd «de koster», hield zich onledig met al-
lerlei godsdienstige bemoeiingen en hervormingen in de Nederlan-
den.

Bij decreet van 17 maart 1783 deed hij de kloosters die tot de con-
templatieve orden behoorden afschaffen en de goederen ervan in be-
slag nemen. Hij bracht anderzijds het aantal kloosterlingen van
33.000 op 2.700, bepaalde de kledij en de geestelijke oefeningen. Ie-
der klooster moest een staat van kloostergoederen opmaken, ook
Hunnegem op 1 mei 1787.

Inbeslagneming van goederen uitgebeeld door eredienstvoorwerpen.
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CECILE CATHERINE BATAILLE
1789 - 1811

Geboren te Acren-St.-Géréon, 7 september 1739,

intrede 16 april 1758,

aangesteld 1789,

overleden op 18 september 1811 (gedurende de periode van de af-
schaffing van de Priorij). '

INTERPRETATIE.

De H. Gereon als Romeins legeroverste.

De Fransen verklaarden, tijdens de revolutie, de oorlog aan de
Oostenrijkers. Op 7 november 1792 werd de slag van Jemappes ge-
leverd. De Fransen behaalden de overwinning en ten gevolge daar-
van kwam heel Belgié in hun bezit.

Ingevolge de wet van 1 september 1796 werd de Priorij afgeschaft.
Op Driekoningendag van 1797 werden de zusters uitgedreven, met
gewapende macht, naar de markt van Geraardsbergen geleid en aan
hun lot overgelaten.

Een Geraardsbergenaar, de heer Van Hoorde, kocht de Priorij met
alle afhankelijkheden, in 1796, om de eigendom op 9 april 1816 aan
zijn vroegere bezitters weer over te maken.

Op 10 maart 1816 stuurt de bisschop van Gent, Mgr. de Broglie,
de toelating tot de wederoprichting van de Priorij.
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NATHALIE JEANNE de LANDSHEERE
1816 - 1825

Geboren te Gontrode, 23 december 1741,

ingetreden in 1761.

Na herstel van de Priorij aangesteld, 7 mei 1816 tot het einde van
haar leven op 19 december 1825.

ZINSPELING OP HET PRIORAAT.

Bovenaan : schild van Gontrode, van goud met uitgeschulpt om-
boordsel van sabel met leeuw van hetzelfde, geklauwd en getongd
van keel, de eerste schildhoek beladen met de letter «G» en de twee-
de met de letter «T» van sabel.

Zoals de Priorij van Hunnegem werd ook de abdij van Gellingen
in september 1797 afgeschaft onder het bestuur van abdis Dame De
Clooster. Door relaties met elkander bevriend, vroegen, in 1816, Da-
me Veranneman de Watervliet en Dame Eleonore Lozieres met drie
andere religieuzen om aan te sluiten bij de Priorij van Hunnegem.
Door hun financiéle bijdrage kon Hunnegem terug opgericht wor-
den, tot dankbare vreugde van de zeven overblijvende zusters van
Geraardsbergen. Zo verenigden Hunnegem en Gellingen zich tot
een gelukkig en heropbouwend samenzijn, onder dezelfde krom-
staf van O.-L.-Vrouw van Hunnegem, met de leuze «In domo tua»
(in uw thuis). Ze leefden er allen samen als *één hart en één ziel’.
Links : wapen van de Priorij Hunnegem.

Rechts : dat van Gellingen, in lazuur twee dolfijnen van goud, paals-
gewijs geplaatst en naar rechts gekeerd.

Gemeenschapsleven is slechts mogelijk
als allen erop bedacht zijn samen te
bouwen. Dan wordt onder de mensen
een teken opgericht,
dat belangrijker is dan bet edelste werk
individueel verricht
los van de gemeenschap.
(Roger Schutz-Taizé)



REINE VERANNEMAN de WATERVLIET

1826 - 1852

Geboren te Brugge, 10 maart 1764,

professie te Gellingen in 1790, 18 oktober,

intrede in Hunnegem in 1816,

aangesteld in 1826, herkozen in 1849 tot haar eeuwige reis
28 maart 1852.
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OPVATTING.

Bovenaan : wapen van de familie Watervliet van Brugge, met veld
geschaakt van goud en keel, gekroonde tralichelm van goud in plui-
men goud en keel, bovenaan vendeldrager ; als schildhouders twee
wilden in vleeskleur, omgord met eikenbladeren, steunend op hun
knots.

Niettegenstaande haar uitstekende hoedanigheden en een schitteren-
de toekomst die haar wacht, doet ze haar intrede in de abdij van
de Benedictijnerorde te Gellingen. Na zes jaren kloosterleven, werden
die zusters, onder de Franse overheersing door de wet van 1 septem-
ber 1796, naar Frankrijk verbannen. Bij hun terugkeer in september
1797 te Ghislenghien was de abdij afgeschaft. Ze verbleven voorlo-
pig te Lessen, gedurende 18 jaren in de refugie «Damen van Lessin-
gen», sloten aan in 1816 bij Priorij van Hunnegem, onder het be-
stuur van E.M. Priorin Nathalie de Landsheere. In 1826 aangesteld
als Priorin, bestuurde ze de kloostergemeenschap gedurende 26 ja-
ren met wijs beleid, ruim begrip en goedheid. Ze stierf als laatste
overlevende religieuze van de abdij van Lessingen.

Hersielde het klooster en de kerk. Bouwde ruimten voor de ver-
schillende onderwijsafdelingen, was vol ijver voor het Werk Gods,
haar geest van geloof was het leidmotief van haar bestuur.

Haar Vlaamse voorname afkomst wordt gesymboliseerd door ’t
schild van Brugge, gedwarsbalkt van zilver en van keel, uit acht stuk-
ken met klimmende leeuw van lazuur geklauwd en getongd van keel
gekroond van goud, dragende om de hals een hangend kruis van
hetzelfde.



THERESIA HONOREE SULMON
1852 - 1879

Geboren te Berchem : 7 januari 1810,

intrede 1in 1833,

aangesteld op 27 april 1852, herkozen van 1855 tot 1877,
sterfdag : op Hemelvaartfeest, 22 mei 1879.

BETEKENIS.

Het K.B. van 6 mei 1839 heeft aan de gemeente Berchem het recht
toegekend gebruik te maken van het schild van zijn oude heren ; het
is van zilver met drie palen van keel.

Haar bestuur kenmerkte zich door een bloeiende expansie van kloos-
ter- en schoolbevolking.

In 1857 werd het externaat vergroot, zodat er andere gebouwen
voor de schoolbevolking werden toegevoegd.

Bij een canoniek bezoek van Bisschop M. Delbecque, werd er beslo-
ten een kosteloze bewaarschool en een naai- en kantwerkafdeling op
te richten voor arme kinderen.

Deze schoolgebouwen werden ingewijd op 22 oktober 1860.

Het dynamisch 27-jarig bestuur van de Priorin was voornamelijk
doordrongen van belangloze zorg, vrijgevigheid en kosteloos onder-
wijs voor de arme kinderen van de stad en omgeving, om aldus hun
bestaansmogelijkheden te verzekeren.
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STANISLAS CAMILLA BRAME
1879 - 1881

Geboren te Rijsel, 18 september 1834,
ingetreden in 1862, 22 augustus
aangesteld als Priorin op 16 juni 1879,
afgetreden in 1881.

Zuster Stanislas was eerst onderwijzeres, daarna schoolhoofd, ach-
tereenvolgens novice-meesteres, onder-priorin en Priorin. Daar zij
vooral veel last had om met het volk van de stad de Vlaamse taal te
spreken, gaf zij haar ontslag, na 18 maanden bestuur.

Onder haar bestuur moest men afzien van het kloosterkerkhof bin-
nen de kloostermuren (toelating 1842). In januari 1880 bij Ministe-
rieel Besluit zullen voortaan de zusters op het stedelijk kerkhof be-
graven worden.

Op 6 april 1880 bij de veertienhonderdste verjaring van Benedictus’
feestdag had voor de eerste maal de algemene bijeenkomst plaats
van de oud-leerlingen van Hunnegenm.

BEDOELING.

— Wapenschild van Rijsel, doclend op haar afkomst.
— Wapenschild van Vlaanderen : in goud een leeuw van sabel, ge-
klauwd en getongd van keel.

De viaamsche tale is wonder zoet,
voor die heur geen geweld en doet
maar rusten laat in °t berte, alwaar
ze onmondig leefde en sliep te gaar,
tot dat ze, eens wakker, vrij en vrank,
te monde uitgaat heur vrijen gang!
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Wat veruwprachtig hoortooneel,

wat zielverrukkend zingestreel,

o vlaamsche tale, ur’ kunste ontplooit,
wanneer zij 't al vol leven strooit

en vol onzegbaar schoonzijn, dat,

lijk wolken wierooks, welt

uit uw zoet wierookvat !
G. Gezelle - 1879.-
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RAFAEL COLETTE D’HOOGE
1881 - 1886

Geboren te Belsele, 12 februari 1836,

intrede : 9 mei 1867,

aangesteld : 14 augustus 1881, herkozen in 1884,
sterfjaar : 11 november 1886.

SAMENVATTING.

Een schepenzegel van Belsele, daterend van 1604, stelde Sint-Ghisle-

nus en Sint-Andreas voor. Deze twee heiligen zijn de patronen van

de parochiekerk. St.-Ghislenus is verdwenen uit het wapen (dat

een St.-Andreas van goud voert) dat in 1819 door de Nederlandse

regering aan de gemeente Belsele toegekend werd en bij K.B. van

28 februari 1845 bekrachtigd.

Van haar intrede af onderscheidde Zuster Rafaél zich door haar gro-

te ijver voor het Goddelijk Officie. Eens als Priorin aangesteld was

haar eerste verlangen de kerk te vergroten met een koor voor de

zusters rechts van het sanctuarium. Ze mocht echter deze verwezen-

lijking niet beleven, daar zij in de «Stad Gods» opgenomen werd in

november 1886.

«Niets zal boven het Werk Gods worden gesteld»

(Regel van Sint-Benedictus XLIII).

He: leven van Sint-Benedictus’ volgelingen is gericht op het «Opus

Dei», het Werk Gods of het koorgebed, de goddelijke lofzang. Het

doel van hun leven is eerst God vinden, daarna de activiteiten tot

welzijn van de mens.

— een brandende kaars: beschouwende ziel, die zich in liefde to-
taal offert aan de Heer ;

— lezenaar met adelaarmotief : symbool van de Godsbeschouwing,
omdat de arend de zon het hoogst tegemoet vliegt ;

— het getijdenboek : verzinnebeeldt het koorgebed, de voornaamste
taak van Sint-Benedictus’ volgelingen.
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BENEDICTA ROSALIE D’HOOGE
1886 - 1904

Geboren te Belsele 1832,

intrede 1860,

benoeming 30 november 1886, herkozen in 1890, 93, 98 en in 1901,
afgetreden in 1904,

sterfjaar 1920.

TOELICHTING.

Priorin Benedicta Rosalie D’Hooge was de zuster van Priorin Raf.
Colette D’Hooge en Zr. Caroline D’Hooge.

Zij was de grote bouwster en zorgde voor aanpassing door uitbrei-
dingen ten dienste van opvoeding en onderwijs voor de steeds aan-
groeiende schoolbevolking,

Op 16-mei 1887 begint men het nieuw koor voor de zusters te bou-
wen ; hiervoor werd een pandvleugel afgebroken. Na de funderings-
werken op 4 juli werd de eerste steen gelegd door E.H. Massez
(gheestelycke vader van de kloostergemeente) ; de tweede werd ge-
legd door dhr. Louis Bert, die het bouwplan ontwierp en toezicht
uitoefende over de werken. De inhuldiging, alhoewel de afbouw nog
niet was voltooid, had plaats op Kerstdag van het jaar 1887. Aldus
was de droom werkelijkheid geworden van de reeds ter ruste gegane
Priorin Rafaél Colette D’Hooge.

In 1894 werd het vooraanzicht van de Priorij vernieuwd.

Op 9 september 1894 heeft voor de cerste maal een «geestelijke af-
zondering» plaats voor de oud-leerlingen van Hunnegem.

In de periode 1896 tot 1900, door persoonlijke geldelijke bijdrage
van dhr. L. Bert en andere vrijgevigen, kwamen de gebouwen tot
stand voor de bewaarschool en de lagere afdelingen, alsook een brei-
en borduurschool, naast een handwerkafdeling.



AMANDINA PHILIPPINE GHEERAERDTS
1904 - 1906

Levenslicht te Aalst 7 mei 1839,
intrede 1860,

aangesteld 7 maart 1904,
sterfdag 2 februari 1906.
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AANTEKENING.

Schild van Aalst van zilver met een zwaard van keel, paalsgewijze ge-
plaatst met de punt naar boven, in het hoofd vergezeld rechts van
een wapenschild van het keizerrijk en links van een wapenschild van
Vlaanderen, het eerste van goud met dubbele opvliegende adelaar
van sabel, getongd, gebekt en gepoot van keel, het tweede van goud
met leeuw van sabel, geklauwd en getongd van keel.

Priorin Amandina was een ijveraarster voor het H. Hart van Maria
(met een zwaard doorstoken). Nodigt de vereerder uit tot het mede-
dragen van het lijden van Christus tot verlossing van de mensheid.
Vanaf haar benoeming was zij gekweld door ziekte en het eraan ver-
bonden lijden. In die zin was haar korte ambtsperiode esn echte
kruisweg. Zij was geéerd en gekend als de «Nood Gods of Moeder
der Smarten».

Op een eerste vrijdag, 2 februari 1906, toegewijd aan het H. Hart
schonk de Heer haar verlossing van alle lijden om de hemelse vreug-
den te genieten.

Het bart is er alléén
om te worden weggeschonken,
met een traan en een lied.
Rabindranath Tagore.
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AUGUSTINE MARIA DE MEULEMEESTER

1906 - 1919
1941 - 1956

Geboren 8§ maart 1873 te Gent,

ingetreden in 1899,
aangesteld 24 februari 1206 tot 1919 en na een tussentermijn herko-

zen in 1941 tot 1956,
sterfjaar 1961.
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PRESENTATIE.

Schild van Gent, op 3 december 1817 toegekend door de Nederlandse
regering, van sabel met zilveren leeuw, getongd van keel, gekroond,
geklauwd en gehalsband met een kruis van goud.

Haar bestuur is gekenmerkt door een opeenvolgende aanpassing en
vernieuwing van bouwruimten bestemd voor de vernieuwde opvoe-
ding en het verjongd levensritme van het onderwijs.

Bij de uitvoering van deze werken op 4 maart 1907 was er een ern-
stig ongeval waarbij een van de werklieden omkwam en meerderen
ernstig gewond werden. Door allerlei instanties werden deze onge-
lukkigen geholpen. Het Belgisch Vorstenhuis betoonde zijn medeleven
door een geldelijke bijdrage ten voordele van deze behoeftigen.
Onderaan kleine zegel van de Staat Belgi€, van sabel met een gouden
leeuw geklauwd en getongd van keel, getopt door de koningskroon
met voering van keel met hermelijnkwastjes.



JUSTINE CLEMENTINE DE CLERCK
1219 71955

Geboortedag : 9 november 1862, te Oedelem,
intrede 30 juni 1884,

aangesteld in 1919,

ovetleden op 12 januari 1935.

AANWIJZING.

Een zegel van de baronie Oedelem gehecht aan een akte van 1683
van de Burgemeester en Schepenen van Oedelem, droeg een schild
met een schuin kruis. Het gebruik van het wapen der heren van
Praet, van goud met een schuinkruis van keel, door de gemeente
Oecdelem, werd bekrachtigd bij K.B. van 24 mei 1899.

In het jaar 1924 had de jubelherdenking plaats van het 300-jarig be-
staan van de Priorij Hunnegem.

Er is niets sympathieker dan
innerlijke goedheid, zodat niets
de liefde der mensen meer tot
zich trekt dan zij.
(Ernest Van der Hallen)

Embleem - Priorij Hunnegem.

Gedeeld, een veld van lazuur met lelie van zilver.

Symbool van O.-L.-Vrouw en van barmhartigheid om wille van de
medicale eigenschap van de lelie.

Een veld van goud met olijftak van sinopel en zaad van keel, (sym-
bool van vrede, eendracht, rechivaardigheid en wijsheid).

Het paneel geflankeerd links en rechts met stichtingsdatum 1624,
hangend aan een kromstaf (leven onder een wijs beleid), onderaan
een wimpel met de spreuk «In domo tua» - «In uw huis».

— Fen huis bouwt men met stenen, een thuis met liefde —
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ALPHONSE COLETTE COPPENS
1935 - 1941

Gebortedatum 11 augustus 1878, te Nederbrakel,
intrede 7 februari 1907,

aangesteld 29 december 1934,

sterfdag 21 juli 1956.

VERKLARING.

De Nederlandse regering heeft, op 4 augustus 1818, a.d. gemeente
Nederbrakel een schild toegekend. Het is van sabel beladen met on-
derscheidene landbouwwerktuigen, alles van goud.

Op 10 mei 1940 barstte het grote Duitse offensief in het Westen los,
en binnen enkele weken waren de Lage Landen door de niets ont-
ziende Wehrmacht onder de voet gelopen. De Tweede Wereldoor-
log maakte leedvolle geschiedenis voor Belgi€ : op 17 mei werd Brus-
sel bezet, op 28 mei legden de Belgen de wapens neer.

De zon was verdwenen achter de onweersnevels van het bezettings-
geweld, verraderlijke neervellende bliksems en het dodend vlammend
zwaard.

Die bézetting duurde vier jaren, een tijd van ellende, honger en ge-
brek, terneerdrukkende onzekerheid, die het huiselijk geluk belem-
merden. Velen, gedreven door heerlijke zelfopoffering, stierven een
edele martelaarsdood voor de bevrijding en de toekomst van volk
en land.

In deze benarde omstandigheden wist Priorin Alphonse Colette Cop-
pens veel wonden te helen op tijdelijk en geestelijk gebied. De Prio-
rij was een oase van hulp, troost en genezing voor vele harten in
nood.
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AGNES LOUISA TORREKENS

1956 -

Levenslicht te Appelterre-Eichem op 24 februari 1916,
intrede 10 september 1933,
aangesteld 3 april 1956.

UITBEELDING.

— Schild van de gemeente Appelterre-Eichem, gevierendeeld : 1 en
4 van sabel met een leeuw van goud, genageld en getongd van
keel ; 2 en 3 van azuur met een adelaar van goud; het schild
rechts getopt van een heilige Gertrudis, Benedictijnerabdis te Nij-
vel (626-659), met aureool, schutspatrones van Appelterre, hou-
dende in de rechterhand een lelie en in de linkerhand een staf,
de stafkromming naar buiten ; links getopr van een heilige Mag-
tinus met aureool - schutspatroon van Eichem - te paard, zijn
mante] delend mét een arme, alles van goud.

— De Priorij van Hunnegem, in de stad Geraardsbergen, onder de
beschermende hoede van Scholastica, abdis, stichteres der Bene-
diciinessen 543, geboren te Nursia in Italié, zuster van Benedic-
tus. Bij haar afsterven zag Benedictus haar ziel onder de gedaante
van een schitterende duif ten hemel opvliegen.

— H. Agnes, maagd-martelares te Rome, 304, 21 januari, met lam
(Agnus) zinspeling op haar naam en goedhartig karakter.

— 1624-1974, het driehonderdvijftig-jarig bestaan van de Priorij
«O.-L.-Vrouw van Vrede», te Hunnegem.
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Bouwt maar voort, mensen, aan de niewwe stad,
building naast building, met alle komfort,

bouwt maar bruggen en autobanen

en trekt duizend draden en steekt duizend buizen
langs straten en wegen

om mensen met mensen te verbinden.

MAAR VERGEET DE BLOEMEN NIET !

de bloemen van goedheid en liefde,
want de stad is leeg, de straat is dood

en de mens, met duizend en één handen
verbonden met andere mensen,

is alleen, moederziel,

ALS ER GEEN BLOEMEN ZIJN, ALS ER GEEN LIEFDE IS !
(B.z.N.)

SLOTWOORD VAN DE BESCHRIJVING.

De toelichtingen van de

zonnige-kleurrijke brandglassamenstellingen

aangebracht in het kloosterpand

zijn opgesteld door de samenwerking

van de communiteit van de Priorij Hunnegem.

De ontwerper : P. Antoine MAES, Prof. architect S.L.G., met de des-
kundige medewerking van de uitvoerder-sierkunstenaar dhr. R. van
De Weghe, «Amphora», te Sint-Andries-Brugge 2.

waarvoor : Deo gratias !







